
 

  



Voorwoord 
Lang geleden, werd er gevochten, gestreden en geknokt, in de ruige bossen 
en woeste velden van het verre Porcheresse. De Vikings hadden het hele 
land in hun macht, behalve één dorp! Het is de inwoners, met veel bloed, 
zweet en tranen, gelukt om die akelige Vikings te verslaan.  

 

MAAR...  

Slecht nieuws, de Vikingen zijn terug! En niet zomaar om wat rond te 
hangen — nee, ze zijn woest, vastberaden en hongerig naar macht. Dat kan 
maar één ding betekenen, ze hebben onze hulp nodig, Wij, scouts Gooik, 
zijn moedig, vindingrijk en sterker dan ooit. Het is aan ons, dappere strijders 
van Gooik, om de rust te herstellen.  

Elk tak, van de kleinste kapoen tot de oudste jin, zal een rol spelen in deze 
missie. En geloof ons… het wordt er eentje om nooit te vergeten.  

 

Tot dan! 

  



Vertrek en terugkomst 

Vertrek 
Dit jaar gaan we terug op binnenlands kamp, dat wil dus zeggen allen samen op de trein! 
We spreken af om 7u aan het station van Halle. Daar zal de leiding jullie staan op te 
wachten. Opgelet! Kom op tijd (de trein wacht niet). 

 

Waar isda?! 
Coordinaten Google maps: 49°58'15.6"N 5°04'34.0"E 

Adres: Rue du Grainchy, 6929 Daverdisse 

 

Terugkomst (jong)verkenners, (jong)gidsen en jins 

De jins, verkenners en jongverkenners gaan mee terug naar huis met de leiding op 30 
juli. Uur van aankomst komt de dag zelf op Facebook. (Dat is meestal rond 16u). Hierna 
wordt nog wel de camion uitgeladen, hierbij is alle hulp uiteraard welkom. 

 

Camion 
De valiezen en fietsen kan je woensdag 16 juli tussen 8u en 10u komen brengen naar de 
scouts zodat deze mee kunnen genomen worden met de camion. Als dit niet gaat kan dit 
ook de avond voordien. De jins mogen met de leiding mee op voorkamp ( dit is niet 
verplicht maar het zou wel leuk zijn moesten jullie er allemaal bij zijn, zo zien jullie ook al 
eens hoe een voorkamp in zijn werk gaat). Bij het inladen van de camion kunnen we alle 
hulp gebruiken, hiervoor spreken we af op 16 juli om 7u aan de lokalen. 

 

Bezoekdag 
De bezoekdag is dit jaar op zondag 27/07. Kom lekker genieten van een streekbiertje en 
een hapje om te eten. Dit is het einde van het kamp voor de welpen en kapoenen, op het 
einde van de dag mag u uw kleine pagadder al terug meer naar huis nemen (de oudste 
moet je nog 3 dagen langer missen). De bezoekdag vindt plaats van 13u tot 17u. 

 



Kampbezoeken 
In het inschrijvingsformulier zal je kunnen aanduiden of je een kampbezoek wenst, 
indien je daar ja aanduidt zal de leiding contact opnemen om een geschikt moment af te 
spreken. 

  



Contact 

Kapoenen: 

scoutsgooik@gmail.com  

Takverantwoordelijke: Gijs Goddeau +32 491 95 46 44 

 

Welpen: 

scoutsgooik@gmail.com  

Takverantwoordelijke: Charles Dries +32 494 48 36 02 

 

Jongverkenners en jonggidsen: 

scoutsgooik@gmail.com  

Takverantwoordelijke: Kelso De Splenter +32 473 72 74 85 

 

Verkenners, gidsen en jins: 

scoutsgooik@gmail.com  

Takverantwoordelijke: Sander Baes +32 496 46 01 44 

 

Groepsleiding 

Sander Baes +32 496 46 01 44 

Charles Dries +32 494 48 36 02 

 

Briefwisseling 
Gelieve voor de welpen & kapoenen al geschreven enveloppen mee te geven, indien 
mogelijk. Voor kaartjes volstaat een lijst met namen en adressen.  

Het adres naar waar jullie brieven en kaartjes kunnen sturen wordt nog meegedeeld via 
WhatsApp, Facebook en onze website. 

  



Wa kost da? 
€175 voor kapoenen & welpen 
€200 voor jvk’s, vk’s & jins 

Voor tweede kind €15 korting 
Voor derde kind €25 korting 

Gelieve dit voor 10 juli (met vermelding naam zoon/dochter + kamp Porcheresse) te 
storten op het rekeningnummer: 

BE98 7341 2219 9393 

 

Inschrijving en medische fiche 
Via volgende link kan u het oƯiciële inschrijvingsformulier/medische fiche vinden voor 
het kamp 2025. Vul dit formulier dus enkel in als uw kind eƯectief mee zal gaan op 
scoutskamp: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9agvPzaVGScnvQyPgEvcx0WJJnw0AXppy
xzD_QWfekksbJw/viewform?usp=header  

Gelieve dit voor 5 juli in te vullen. 

  



Wat nemen we mee? 
We zijn op skoetekamp: dat wil zeggen dat we geen défiléekes gaan lopen. Laat je 
communiepakje dus thuis!  

Daarnaast vragen we om alle kledingstukken en persoonlijk gerief duidelijk te voorzien 
van een naamtekenen zodat we niet met bergen anonieme was zitten!  

TIP aan de mama’s en papa’s: Wanneer jullie de valies maken, doe het samen met jullie 
kapoen/welp. Zodat zij ook weten waar wat zit en op kamp dus goed weten wat ze wel en 
niet mee hebben en waar alles zit.  

Ga op het einde samen het lijstje nog eens af. We hebben gemerkt dat kapoenen/welpen 
die meehelpen met het maken van de valies, beter hun spullen terugvinden. 

Slaapgerief: 

 Veldbedje of luchtmatras 
 Slaapzak 
 Pyjama 
 Lievelings ‘troeteltroostknuƯeldiertje’ 

Toiletgerief: 

 Washandjes + handdoeken 
 Tandenborstel, tandpasta, bekertje 
 Zeep 
 Kam 

Zwemgerief (in zwemzak): 

 Zwembroek 
 Badmuts 
 Badhanddoek 

Schoeisel: 

 Sportschoenen / gemakkelijke schoenen (bv met plakkers ipv veters voor welpen 
en kapoenen) (liefst meer dan één paar als het andere paar al versleten is) 

 Stevige stapschoenen 
 Waterschoenen (voor in de rivier) 
 (Laarzen) 

  



Kleding: 

 Ondergoed 
 Kousen 
 T-shirts 
 Shorts 
 Warme pull 
 Lange broek 
 Regenjas 
 Pet/hoedje!!! 

Varia: 

 Bestek en bord / soepkommetje / beker (NAAM OPSCHRIJVEN!!) 
 Grote plastiek zak 
 Zonnecrème 
 Drinkbus 
 Klein rugzakje voor op de tocht 
 Wasspelden om natte was te drogen te hangen 
 Zaklamp (+eventueel nieuwe batterijen) 
 Zakken voor vuile kledij in op te bergen 
 Verkleedgerief (thema: “Vikings”) 
 Identiteitskaart 

Geld: 

 Voor kapoenen en welpen: maximaal €10.., dit kan je bij de leiding in bewaring 
geven. 

 Voor jongverkenners en verkenners: niet te veel, er is eten en drank genoeg op het 
kampterrein maar denk aan een ijsje of een extra drankje dat je wenst te kopen op 
dagtocht, (ook dit kan bij de leiding in bewaring gegeven worden). 

  



Wat nemen we NIET mee? 
 Tablet / iPad 
 Slecht humeur 
 Bergen snoep en koeken, niet meer dan 150 gram (wordt door de leiding in beslag 

genomen) ze krijgen op kamp ook af en toe een snoepje 
 Veel te veel zakgeld 
 Zakmessen mogen enkel door (jong)verkenners meegenomen worden 
 Een overbezorgde moeder of vader 

Wat betreft gsm’s laten kapoenen en welpen deze thuis. Jongverkenners en 
verkenners mogen deze meenemen maar worden afgegeven aan de leiding eens op 
het kampterrein. Voor 2- en 3-daagse wordt dan gezorgd dat elke groep zeker 
minstens 1 gsm bijheeft om veiligheidsredenen. 

Niet te veel meenemen, we zijn amper 7/10 dagen weg en denk eraan dat je 
zoon/dochter niet wordt overladen als een muilezeltje! 

Indien uw zoon/dochter medicijnen neemt, gelieve dit spontaan te melden aan 
zijn/haar leiding. (liefst op voorhand via de medische fiche) 

 

Fiets 
Dit jaar hebben we een kleinere camion en kunnen er dus jammergenoeg geen fietsen 
mee op kamp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapoenen 
Beste kapoenen  

 

Zoals we allemaal wel weten trotseerde de Vikingen rond 850 vC het 
Noorden van Europa. Zo vonden er verschillende rooftochten plaats in en 
rond België. Maar waarom vertellen we jullie dit? Onlangs toen leiders Gijs 
en Jennes volgens hun jaarlijkse traditie leider Gijs zijn verre familie gingen 
bezoeken in het Waalse Porcheresse. Zoals altijd met goed veel 
zelfgemaakte taart en verse melk. Wisten zij ons te vertellen dat de Vikingen 
van het grote Heidense leger daar waren opgedoken. Ma da kan toch ni die 
zijn toch al lang uitgestorven hoor ik u al denken. Wat blijkt nu, een deel van 
het leger heeft daar vroeger onderdak gezocht en hun verre verre 
nakomelingen zijn uit op wraak! Uiteraard kunnen wij dit niet zomaar laten 
passeren aangezien wij de lieve mensen van Porcheresse zo graag zien. Dus 
gaan we der een stokske tussen steken zoals ze zeggen Maarrr dit lukt niet 
alleen, dus hebben we jullie hulp nodig!! De Vikingen mogen zeker niet 
weten dat we eraan komen dus neem jullie beste Viking-outfit mee zodat we 
undercover kunnen blijven.  

 

Tot dan! 

  



Welpen 
Beste Welpen, 

Het is weer zover, we hebben jullie hulp weer eens nodig!  

Toen wij de kampplaats gingen verkennen liepen we plots een zeer enge en 
uiterst gevaarlijke Viking groep tegen het lijf. We konden maar op het 
nippertje vluchten! De inwoners van Porcheresse vroegen onze hulp maar 
wij, de leiding, kunnen onmogelijk winnen tegen al die Vikings. Daarom is 
het noodzakelijk dat jullie ons helpen en dat kan ook alleen maar door zelf 
als Viking verkleed te zijn en de strijd zonder angst aan te gaan!  

Het volledige plan van deze missie kom je later pas te weten want dat 
kunnen we nu nog niet vertellen. Misschien luistert er wel een Viking mee….  

Tot dan!  

Stevige linker Jullie leiding 

  



Jongverkenners/-gidsen 
Geachte Jongverkenners/-gidsen  

Dit is een mededeling van groot belang! Zoals jullie weten moet de leiding elk jaar achter 
een kampterrein gaan zoeken in de Walen, een zeer gevaarlijke opdracht wel te verstaan. 
Maar dit jaar maakten we iets mee dat ons nog nooit eerder over kwam. We kwamen just 
terug van ons net gevonden kampterrein in Porcheresse en we gingen ene drinken in een 
lokaal caféke ge kent da wel. Nu van't een kwam et ander en de avond liep nogal uit de 
hand uiteindelijk eindigde wij in een Waalse dancing met enkel voze 50 plussers maar 
alsof het zo had moeten zijn was er toevallig 1 poulé aanwezig genaamd Sol Kåt Fitte. Wij 
vroegen is rond wie da just was en wa die daar zo alleen deed op nen dinsdag avond. 
Wat bleek was dat dit de zus was van de leider van een nabij Vikingsdorp daar gevestigd 
sinds het jaar 812. De leider van dit dorp was de gevreesde Tonn Stor Munn, er wordt 
gezegd dat deze Reus van 2m10 in zijn vrij tijd 1v1 worstelt tegen reuze everzwijnen voor 
het plezier. Nu om terug te komen op het verhaal leider Kelso stond bronstig en moest en 
zou die poulé mee neme naar de achterbank van de Sandero Dustero. Dus wat doet hem 
hij verzint ne vikingnaam, Skellard Liten fiskentang, en stapt op ons Sol af. Om een lang 
verhaal kort te make Sol had ni veel overtuiging nodig en de rest van diene avond is 
geschiedenis. Volgende dag wij worden wakker op ons Waals hotel (De achtertuin van ne 
Skele Waal die ons had meegenomen) en wat zien wij der komt daar een leger van 
vikings op ons afgestormd, wijle die Sandero in Sol in haren blote buitengesmijte Skel vol 
op dieje gas en weg. Da was nipt, ma nu zitten we wel met het probleem Da we daar nog 
op kamp moeten dus we hebben een plan: We gaan infiltreren in Da Vikingsdorp en 
diene Tonn nen dikke klop op zijne kop geve zodat Leider Kelso een lang en gelukkig 
leven kan leiden met zijn ware liefde Sol kåt fitte. Dus concreet ziet dat ge als viking 
verkleed zijt en zorg da ge ne vikingnaam hebt en dan zien we ulle daar. 

Stevige linker 

Skellard Liten Fiskentang en Røb Svart Lanse 

  



Verkenners 
Hups, weer van da. Skoete Guuk de Walen gaan onveilig maken. 

Khem gehoord da die klein manne iet van een thema hebbe me historisch 
relevantie, da maatschappelijk onderwijzend is en iets meer vertelt over de 
kustbewoners hun biologische geschiedenis. Neig intelectueel moek 
zeggen. 

Steek het waar dak peins, daar hadde wij nu nekeer echt geen zin in zie, me 
hun serieus gedoe altij. 

Dus welle aant denke gegaan, hoe kunde de zotste shit doen ver van thuis, 
hoe leerde nieuwe mense kenne, hoe snuift ge lokale cultuur op,...? 

Awel, door der uit te zien als nen echte lokale ah ja 

Ma leider, hoe ziet ne waal eruit? Lui en marginaal ah ja (Disclaimer.: dit is 
een karikatuur van de echte Waal, de leiding is niet verantwoordelijk voor 
haat/spoort geen haat aan jegens bepaalde bevolkingsgroepen) 

En om toch in de geschiedenis relevant te blijven, maatschappelijk 
onderwijzend en biologisch bewust, zijn wij met een geniaal thema 
afgekomen: ‘johnny’s en marinhas’. 

Aje ni weet wa da is, zoek het dan op ah ja, marginaal, volkswagen, 
lippestift, deo, gel,.... 

en ik wil eve veel johnys als marinhas op kamp ah ja, dus vecht onderling 
maar uit wie wie is 

oefent op ulle marginaliteit, scheert u kaal of zet ne mullet, een goe voos 
porno stasjke mag ook altij en dan zien welle ulle op kamp ah ja 

jowww op a bakkes me ne goeie linker 

leiding verkenners 


